In deze nieuwsbrief willen wij even stilstaan bij ‘afscheid’ nemen. Het afscheid nemen is het
loslaten van het vertrouwde maar is ook het verwelkomen van iets nieuws.

Welkom aan nieuwe leden, welkom aan nieuwe liedjes en optredens, welkom aan het samen
beleven van mooie zang en beweging.

Anya: (na de afscheidsviering van John) “wij zijn een prachtig bezielde zanggroep”.
Welkom aan iedereen die zich inzet voor deze bezielde zanggroep.
Samen blijven wij er iets moois van maken.

Op 28 maart is John de Groot na een periode van ziek zijn gestorven. Hij had
aangegeven dat FYL uitgenodigd moest worden om enkele liedjes tijdens zijn afscheid
te zingen. Op donderdag 2 april hebben 35 leden van FYL onder leiding van Anya,
begeleid door drie leden van de band tijdens de afscheidsviering van John in Reuver
gezongen.

John ging zijn eigen kleurrijke weg en dit bleek ook tijdens zijn periode bij FYL.

Zijn eigenheid is voor veel mensen een dierbare herinnering.

Maandag 30 maart speelde Hans nog een keer voor FYL op zijn gitaar en konden wij
genieten van de mooie klanken die hij liet horen. Hans was vanaf de start van FYL bij
de band. Voor zijn inzet werd hij bedankt middels een cadeautje, een mooie kaart en
een afscheidswoord van Har.

Door de komst van Wiel in ons midden als vervanger van Hans worden de mooie
klanken van de gitaar voor Forever Young Leudal veilig gesteld. Een onmisbaar
instrument.
De Spaanse dichter Lorca zei het heel mooi in zijn gedicht:
Las Seis Cuerdas (de zes snaren):
De gitaar
laat dromen huilen.
Het snikken van de verdoolde
Zielen
ontsnapt uit haar ronde
mond

Wiel van harte welkom bij FYL.



Hallo Har,

Tussentijdse informatie over Marga’s ziekte is weinig hoopgevend. Haar behandelingen
zijn stopgezet, omdat ze daar geen resultaat mee heeft. Ondanks deze tegenvaller
proberen we er iedere dag zoveel mogelijk uit te halen samen met de kinderen, familie
en vrienden. Door het vele bezoek is er veel positieve afleiding en slaan we ons samen
door deze moeilijke tijd heen. Ook de hartverwarmende kaartjes met ondersteunende
woorden van het bestuur en menige Forever Young'er waarderen we zeer. Doe
iedereen de hartelijke groeten en vooral ook allemaal ontzettend bedankt voor jullie
liefdevolle ondersteuning.

Ik weet niet hoe lang dit ziekteproces gaat duren en ik zal daarom de komende
maanden nog niet komen om te zingen. Alle aandacht en liefde gaat nu naar Marga.

Veel plezier met het zingen en de optredens. & §d A~
Pieter.

De nummers die tijdens de repetities opnieuw worden opgenomen worden ook op de website
aangepast.

In de afmeldingsapp komt een bericht te staan waarbij jullie kunnen aangeven of je wel of niet
naar een optreden komt. Jullie hoeven alleen maar aan te vinken:

O Ja

O Nee

Hiermee krijgen we een duidelijk overzicht om de aan- afmeldingen bij te houden.

Klik je op ‘stemmen bekijken’ dan kun je zelf ook zien wie wel of niet aanwezig is.

Dit voorkomt een hele rij appjes.

Mochten jullie een toelichting willen geven mag je dit uiteraard apart vermelden.

Dit overzicht komt komende week in de afmeldingsapp voor de eerstkomende optredens van
mei in Maasbracht en Nunhem.

Ook al heb je je al afgemeld toch graag even reageren.

Als bovenstaand bericht goed werkt voor de optredens komt het bericht ook wekelijks in de
afmeldingsapp te staan voor de eerstkomende repetitie.

FYL werkt mee aan het verzorgen van optredens in de Spiegeltent in Kelpen-Oler.
Concreet komt dit neer op een optreden tijdens de dansavond op zaterdag 20 juni

(zie lijst optredens).

Op 21 juni kunnen leden van FYL zich opgeven om een dagdeel mee te helpen. Deze
hulp wordt ‘uvitbetaald’ middels een bijdrage voor de kas van FYL. Houd deze datum vrij
en geef je op via de afmeldingsapp (zie uitleg over aan-en afmeldingen). De hulp
bestaat uit het opruimen van spullen, het schoonmaken van het paviljoen en ander licht
werk.

Har Boonen voorzitter
Jacqueline Verstappen penningmeester
Marita Derikx secretaris
Harrie Smeets lid

Lizette Theelen lid



23 mei zaterdag 14.30 uur
25 mei Tweede Pinksterdag
06 juni zaterdag

20 juni zaterdag

29 oktober donderdag

01 november zondag

27 april en 4 mei 2026
5 en 12 oktober 2026

De Bolder Maasbracht, 14.30 uur

Nunhem, Boerenlandmarkt, 16.00 uur
Korenfestival Weert (einde van de middag)
Spiegeltent Kelpen-Oler

De Kreppel Heythuysen 14.30 uur — 16.00 uur
Optreden met Forever Young Venlo

Zomerstop 3 weken gedurende de zomerse schoolvakantie.
Via een bericht in de afmeldingsapp kunnen jullie je voorkeur kenbaar maken.
Het bericht voor de zomerstop wordt komende week op de afmeldingsapp geplaatst.

Reacties op deze nieuwsbrief kunnen jullie persoonlijk of per mail doorgeven aan Har Boonen (hajboonen@gmail.com).

PS

Op pagina 4 is de uitnodiging toegevoegd voor het afscheid van Lian en Peter van Trefcentrum Aldenghoor.
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Uitnodiging
Proost op 20 jaar ; Lian, Peter & Trefcentrum Aldenghoor!

Beste verenigingen, familie, vrienden, buren, (oud-)personeel, leveranciers, trouwe gasten en Stichting
bestuur Aldenghoor.

Sommigen zeggen dat de tijd vliegt als je het naar je zin hebt... nou, in dat geval zijn de afgelopen 20 jaar
werkelijk voorbij gevlogen!

Sinds de start op 1 mei 2006 hebben we met hart en ziel de scepter gezwaaid in Trefcentrum Aldenghoor.
Van talloze vergaderingen en repetities tot aan onvergetelijke feesten en 'even een snel pilsje aan de
bar'. Er zijn bergen herinneringen gemaakt, vriendschappen gesmeed en er is ongetwijfeld genoeg
gelachen om een heel boek mee te vullen.

Het stokje gaat over...

Maar aan elk mooi hoofdstuk komt een einde. Op 1 mei 2026 dragen wij officieel de sleutel over aan de
nieuwe gezichten: Fred en Frank. Zij staan te trappelen om het stokje over te nemen.

Tijd voor een feestje (en een dikke bedankt!)
Graag willen we iedereen die de afgelopen twee decennia onderdeel is geweest van dit avontuur

ontzettend bedanken voor de fijne samenwerking en de gezelligheid. Dat doen we natuurlijk op de enige
juiste manier: met een hapje, een drankje en goed gezelschap.

* Wanneer: Zondag 26 april

* Hoe laat: Van 16.00 tot 20.00 uur

» Waar: Trefcentrum Aldenghoor, Haelen
lets op de lever?

Wil je een anekdote delen, een lied zingen, of heb je een act die we écht niet mogen missen? Dat mag!
We vinden het geweldig als je iets wilt bijdragen aan deze middag.

Let op: Om de planning (en de zenuwen van de ceremoniemeester) in toom te houden, vragen we je om
dit even van tevoren aan ons door te geven.

We hopen jullie allemaal te zien op 26 april om samen met ons het glas te heffen op 20 schitterende
jaren!

Tot dan!



